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Bir hayalle başlamıştık... | 


Wwww.actyapi.com.ir 


editör 


solrorden 


ncelikle dergimizin henüz 4. sayısında Turlcell Dergilik 
uygulamasına 20 bin indirilme sayısına ulaşmasının 
mutluluğunu sizlerle paylaşmak isterim. Bu rakam bizim 
işimize verdiğimiz önemin ve sizlerin ilgisinin somut bir 


örneği... 


Bu sevinçli haberden sonra gelelim dergimizin yeni 


sayısının dopdolu içeriğine; 


Havanın bir sıcak bir soğuk olması sebebiyle ne 
giyeceğimize karar veremez olduk. Sokaklarda mont ve 


altına sandalet giyeni, bot ile askılı giyeni bile gördük. 


Ama artık yağmurlu, rüzgarlı ve soğuk günleri geride bırakma vakti geldi. Şimdi cıvıl 


cıvıl renkler, çiçekli elbiseler, sandaletler ve terlik giyme sezonunu açma vakti... 


Renkli demişken, kişiliğiyle de renkli ve son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz 


oyuncu Fahriye Evcen bu sayımızda kapağımızı süslüyor. 


Moda dünyasının en güncel haberlerini ve yeni tasarımlarını, 

yaz sezonunda oldukça popüler olacak çiçekli elbiseleri sizler için derledik. 
Mezuniyetinizde kalabalıklar arasında farkedilmek istiyorsanız, mezuniyet şıklığı 
konusundaki tavsiyelerimizi içeren sayfalarımızı şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. 


Bu yıl trend olacak sarı, mor, turuncu ve birbirinden canlı renkleri kombinledik. 


Bu arada her kadının derdi cilt sorunları... Deniz, kum, güneş hazır, peki ya cildiniz 
buna hazır mı? Yaz geldi ve artık tatil planları yapma vakti... Siz güzel vakitler 


geçirebilin diye harika mekan önerilerini de sizler için derledik. 


Daha fazlası için web sitemiz www.festandfashion.com'u da ziyaret etmeyi 


unutmayın. 


Keyifle okumanız dileğiyle... 


Kübra Yeşilkay 
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YENİ RANGE ROVER SPORT 


İMKANSIZI 
ARKANDA BIRAK. 


Ulaşılması güç yerlerde inanılması güç bir performans. Tüm bakışları üzerinde toplayan 

yeni sportif tasarım ve olağanüstü konforun kusursuz birleşimiyle tanışmaya hazır olun. 

Yeni Range Rover Sport, şimdi 240 BG Ingenium dizel ve çok yakında 400 BG Plug-in Hybrid 
motor seçeneğiyle Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda. 


Borusan Otomotiv e 


Ince zevkler, yüksek standartlar. 
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haberler 


Moda dünyasından haberler, 
markaların yeni sezon ve 
kampanya duyuruları... 


kapak konusu 


Bu yaz moda rengarenk 


trend 


Elbiselerin yazı 


22 


güzellik 


Mezuniyet makyajında sadeliğin 
ihtişamı 


dosya 


Babalar Günü hediye rehberi 


stil 


Mezuniyet şıklığı 


moda 


Aksesuar seçimi önemlidir 


trend 


Parti elbisenizi seçerken bu 
kurallara dikkat 


kombin 


Neşeli renk kombinleri 


kombin 


Renklerin dansı 


aktüel 


Yeni ürünleri denemeyi seviyoruz 


güzellik 


Yaşlanma karşıtı 6 yaz önerisi 


seyahat 


Masmavi tatiller 


seyahat 


Yaz mevsiminde görülmeye 
değer 5 şehir 


haberler 


i. 


Eastpak ve Andy Warhol ikinci kapsül 
koleksiyonuyla tekrar bir araya geldi. 20. 
yüzyılın dünyada en çok tanınan sanatçılarından biri olan Andy Warhol'un hayatından ve çalışmalarından ilham alan 
kapsül koleksiyon; çanta, sırt çantası ve 
seyahat ürünlerinden oluşuyor. Bu işbirliğiyle düzene meydan okumak ve özgünlüğü vurgulamak için duyulan ortak 
tutkunun altı çizilirken, bir 
yandan kendisi de Fastpak 
hayranı olan sanatçıya 
saygı duruşunda bulu- 


© nuluyor. 


eni Nesil Mücevher 


İtalyanca'da mutlu yaşam arzusu anlamına 
gelen Nomination; İtalyan zerafeti ve titizliğiyle işlenen, her bir linkin özel bir anı simgelediği eşsiz Composable Koleksiyonu ile bu 
yaz sezonunda davetlerin kurtarıcısı oluyor! 
Mezuniyet, nişan, doğum günü ya da birlikte 
çıkılan ilk özel tatil... Nomination Italy'nin 
seçkin link ve charm alternatifleriyle tüm bu 
özel anları “unutulmaz” kılmak mümkün. Nomination Italy; 18 ayar altın, rose gold, silver, 
taş ve detayların birbirinden şık sembollerle 
bir araya geldiği yeni nesil takı anlayışıyla, 
genç kızlara ve kadınlara “Kendi bilekliğini 
tasarla!” diyor ve onları hayal güçlerini özgür 
bırakmaya davet ediyor. 


Izipizi ile Fransız Stili 


Paris'in ikonik gözlük markası Izi- onekler sunuyor. 

pizi, her yaştan insana farklı ihti- Izipizi gözlükler, Türkiye'yi dünya 
yaçlara yönelik güneş gözlükleri, trendleri ile tanıştırmada deneyim- 
bebek, çocuk ve yetişkin gözlükleri, li Pop Corner'da ve Vakkorama'da 
ekran gözlükleri ve kayak gözlükle- satışa sunuluyor. 

ri ile hem şık hem fonksiyonel seçe- o www.popcorner.com.tr 
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SİN AN O C A K 


E LE GA NC E 


Sik LR el Si ma 50 Er 5 Çe RA: NS 


ROME - MILAN - PARIS - LONDON - HONG KONG 


Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. No:3 Flora Residence, Kat:15 D:1503 Ataşehir / İstanbul Tel: 490 216 574 91 00 (pbx) 
Upper-West 25. Etage Kurfürstendamm 11- 10719 Berlin - Deutschland Tel/Fax: 49 30 300 149 3146 / 449 30 300 149 3150 


haberler 


Akdeniz Esintisi 


Swatch, Akdeniz'in gökyüzüyle kesiştiği noktadan ilham alan 
ve çizgilerin diline hakim Mediterranean Views koleksiyonu 
ile gemi şeklindeki deniz temalı tasarımlar, ilham verici marin 
rüyalar mavinin gölgesinde buluşuyor. Yazlık evlerden, teknelere uzanan adeta yaz günlerindeki gibi bir hissiyat uyandıran bu sıcak koleksiyon, lüks ile donatılmış tembellik günlerini 
Akdeniz'de kutluyor. 


Balerinlerin Çiçekleri 


LOVEKINI, 2018 plaj koleksiyonunda ilhamını balerinlerin 
zerafetinden alıyor. “Ballerina Flowers” isimli koleksiyonuyla 
günlük hayatındaki şıklığı plaja yansıtmak isteyen kadınlar 
için rahat parçaların yanında renkleri ile öne çıkan bikini ve 
mayolar sunuyor. Sunumunu ve ilhamı- 

.. © nı bir balerinin zarafetinden ve bir bale 


'n 


£ temsilinin büyüsünden alan LOVEKINI; 
aynı zamanda bu estetiği bir akademisyenin titiz, muntazam ve detaycı çalışmasıyla birleştirerek lüks ve eşsiz bir deneyim sunuyor. 


i 
NN 
yt 


) 


Gökkuşağı Kadar Güzel 


Tarzına önem veren şehirli kadınların tercihi Poison By Kıramer, 50x50 cm ipek 
fularlarını tam 12 farklı renk seçeneği ile 
birlikte sunuyor. Deniz Yıldızı figürlü bu 
eğlenceli tasarımlar boyun, ayak ve bileklerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca bu 
senenin saç trendleri arasında yerini alan 
fularlar hoş bir aksesuar olarak tarzınıza 
renk katacak. Tasarımların her biri özel bir 
işçilikle üretilmiş, özel olarak kutulanmış. 
Belli ki, modanın zamansızlığını yorumlayan Poison By Kıramer fularlarla bu sezon 
daha sık karşılaşacağız! 


Baharın enerjisi, güneşin cazibesi ve yeni bir mevsimin ayakkabı koleksiyonunda, doğal ve romantik pastel 
heyecanını ayakkabı koleksiyonu ile stilinize yansıtan stilettolar, zarif dokunuş ve detaylarla yaşam biçimi 
Elle, adeta yıldız etkisi yaratıyor. Bahara göz kırpan haline gelen spor ayakkabılar ve baharın müjdecisi 
ayakkabı koleksiyonu ile Ellein bahara göz kırpan ışıltılı babetler tarzınıza renk katıyor. 
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OLİR 
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kapak konusu 


Koton Kadın 
Koleksiyonu, yeni 
sezonda cıvıl cıvıl 
tasarımlar ve 90 farklı 
model seçeneğiyle 
genç ruhlu bir kapsüle 
imza atıyor. 
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ıBu Yaz Ren, 
Yeni sezonda renklerin 1 
vurgulayan koleksiyon, b 
farklı renk kombinasyonlar 
kırmızı, mavi, yeşilin ana rel 
leksiyon canlı renk ve desen k 
modasının ruhunu belirliyor. Sa 
vinin mutluluğu, yeşilin neşeyi, kırm 
yu simgelediği koleksiyonda volan d 
puantiye ve çiçek desenleri ön plan 
lerin gücüyle, desenlerin iddiasını bir al 
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LG Waikiki günün her anında 
stilini, ruh halini yansıtmak 
isteyen kadınlar için özenle 
hazırladığı elbise koleksiyonu 
ile yaza damga vuracak. İlhamını “Mevsimin Enerjisini 
Elbiselerle Hisset” mottosundan alan koleksiyon, modern 
formlar, gökkuşağını kıskandıran renkler, feminen hatlar 
ile yeniden yorumlanıyor. Elbise koleksiyonu, açık limon 
sarıdan, kırmızının tonlarına, 
ince çizgilerden kalın renkli çizgilere, irili ufaklı çiçek 
desenlerine, ferah renklerden klasik renklere uzanan 
bir yelpaze ile dikkat çekiyor. Bu yaz ünlü oyuncu İrem 
Helvacıoğlunun da tercih 
ettiği keten, saten, şifon kumaşların yer aldığı, sezonun 
en belirgin trendlerinden biri 
olan çiçekli elbise modelleri 
ile gardıroplara da yaz gele- 


Trend 


BORDO DE NOR 


Hayatı dolu dolu yaşamayı seven 
kadınlar için renkli ve cesur 
desenlere sahip tasarımlara 
imza atan Borgo de Nor, 2018 
İlkbahar Yaz koleksiyonu 
ile BEYMEN'”lerde ve 
Wwww.beymen.com , 
adresinde moda tutkunlarıyla 
buluşuyor. 

Markanın kurucuları ve tasarımcıları Joana 
de Noronha ve Carmen Borgonovo'nun 
gerçeküstücülük akımından, Portekiz ve Latin 
Amerika kültürlerinden ilhamla hazırladıkları 
koleksiyon, tutkulu, güçlü ve feminen 
tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Salvador 
Dali'nin resimlerinden esinlenen gerçeküstü 
yılan ve orkide bahçesi motifleriyle zenginleşen 
koleksiyonda; renkli yapraklar, beyaz zambaklar, 
mor süsenler, pembe ve beyaz bahar dalları gibi floral desenler geniş yer 
tutuyor. Volanlar, fırfırlar, boyundan bağlama ve düşük omuz detayları ile 
zenginleşen midi ve maksi elbiseleriyle Borgo De Nor bu yaz plajdan şehre 
hayatın tüm alanlarında vazgeçilmeziniz olmaya aday. 
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İlk mağazasını 1993 yılında 
ge İstanbubun vi iy yu” 
€rke ia'da a “ 
OXXO: bi e 
29 mağaza ve yürt'dışın. 
180 noltadsetülğnöterinii 
şık, trendy ve kaliteli v 
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ap yılını ku ayan pi yi 


markası; çeyrek asrı 


SİM ler teki omuz iz GRİ rl: 
/ hayat buluyönYeni 
e eri olmaz parçalarından 
ik olan şortlar ve cut öüt pantolonlar ise 
Sik oyeni formları ve trend. detayları, ile 
Yİ koleksiyondaki yerini YE 


Li di #9 
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Trend 


LOVE MY BOD 


Modanın kalbinde “iyi moda” 

yapma ilkesiyle çalışan Love 

my body, yeni sezonda uçuşan 
elbiseleriyle romantik masumiyet 

ile sofistike şıklığı bir arada 

sunuyor. Her stile uygun moda 

anlayışı ve kadına özgüvenli 

olmayı aşılayan öncü “iyi moda” 
markası Love my body, yeni 

sezonda film karelerindeki en 

romantik sahneleri gerçeğe p 
döndürebileceğiniz fırsatlar m 
sunuyor. Biraz retro, bir o ön 
kadar feminen, dramatik fırfır 
detaylarını yaz elbiselerine 

dahil eden perakende devi, yeni 
sezonunda genç kesime olduğu 

kadar, feminen giyimi seven orta 

yaşa, hatta bir üst jenerasyona da 

hitap ediyor. 
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güzellik 


F HAZİRAN 2018 


Mezuniyet 
Makyajında 
Sadeliğin 
İhtişamı 


Mezuniyet partisi genç kızlar için en önemli 


gecelerden biri, peki bu özel gecede nasıl bir 


makyaj olmalı? Max Factor Makyaj Artisti Fezi 


Altun mezuniyet makyajı öncesi genç kızlara 


mutlaka biraz araştırma yapmalarını ve 
yüz şekillerine en uygun makyajı 


bulmalarını tavsiye ediyor. 
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guzellik 


erkesin birbirinden iddialı olmak 
istediği bir gecede en önemli şeyin 
yıllar sonra fotoğraflara baktığınızda 
en iyi halinizle o geceyi hatırlamanız 
olduğunu söyleyen Altun, hafif bir 
göz kalemi, rimel ve doğal tonlarda bir parlatıcı, 
yerinde ve ideal yeterlilikte olacaktır diyor. Abartıya 
kaçmadan karakteristik bir makyaj uygulamak ya 
da uygulatmak isteyenler için Fezi Altun mezuniyet 
makyajı için tavsiyelerini bakın nasıl sıralıyor. 


Fondöten Seçimi Önemli 
Fondöten seçiminin önemine 
değinen Fezi Altun; fondöteninizi ten renginizden bir ton açık 
renkte veya koyu seçmemelisiniz diyor. Seçilecek fondöten 
tam ten tonunuzda olmalı, eğer 
daha bronz veya açık ton görünmek istiyorsanız boyun ve 
dekolte bölgesine de fondöten 
uygulamak zorunda kalırsınız. 
Bu özel gecede hem 24 saat 
nemlendirme etkisi hem gece 
boyunca dayanıklılığı ile Fezi 
Altun Healthy Skin Harmony 
Fondöten'i öneriyor. Altun, 
fondöten veya kapatıcı uygulamadan önce kullanacağınız 
ürünün performansını arttırmak için de bir makyaj bazı 
kullanmanızı tavsiye ediyor. 
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Ruj Kalıcı Olmalı 
Dudaklarda kalıcı etki için 
mat ruj üzerine hafif bir 
parlatıcı öneren Fezi Altun, 
rujunuzu sürmeden önce 
dudaklarınızı biraz pudralamanızı öneriyor. Süreceğiniz 
ruj tonunda bir dudak kalemi 
ile komple dudağınızın içini 
dolduracak şekilde dudak kalemini sürerseniz rujunuz çok daha 
kalıcı olacağını belirtiyor. 

Mat ruj kullanımında önemli bir 
tüyo ise yine Altun'dan geliyor; bu 
sene dudak makyajı trendinde mat 
rujlara pek yer olmadığını hatırlatan 
Altun, bu uygulama sonrasında hafif 
bir parlatıcı ile dudaklarınızı nemlendirirseniz böylece yazın makyaj trendlerini de takip etmiş olacağınızı söylüyor. 


Gözler: Ne Kadar Natürel O Kadar İyi 

Fezi Altun, göz makyajında “ne kadar sade o 
kadar iyi” parolasını hatırlatıyor. Altun, ince bir 
eyeliner, kirpikleri yapıştırmadan dolgunlaştıracak bir maskara, hafif bir gölge ile tüm geceyi 
herhangi bir makyaj kazası olmadan atlatmanızı 
garanti ediyor. Koyu göz makyajından vazgeçmem diyenler için ise Fezi Altun siyah - lacivert 
- gri smokey makyajların mezuniyet için çok iddialı olduğunu belirtiyor. Tavsiyesi ise; bu renkler yerine içinde sıcak kahvelerin, koyu bejlerin, 
bakır ve altın tonlarının olduğu tonları tercih 
etmeniz yönünde. 
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O'NUN KALBİNE 
GIDEN YOL... 


Aşkın sembolik ifadesi kalp, 
Chupard İçin aym garmamda markanın ardında sevgi bağları ile birbirine 
kenetlenmiş büyük bir aile olduğunu temsil eden, güçlü bir amblem. 


Bu yıl Sevgililer Günü'nde 
Chopard Happy Diamends, Happy Hearts ve Happy Sport 
koleksiyonlarından seçeceğiniz bir hediye ile sevginizi en şık şekilde 
ifade-ederken; O'nu tam kalbinden vurmaya hazır mısınız? 


“Benim babam en 
iyisini hak eder,” 
Abdullah 
Kiğılı diyenler; ona 
özel farklı hediye 
seçeneklerini 
rehberimizde 


bulacaksınız. 
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1. EOS 200 fotoğraf makinesi, 


2. Her seferinde aynı düzeyde tıraş olmayı sağlayan 
Touchtech sakal düzeltici, 


3. 


4. Attraction erkek hediye seti, 


a 


5. Cam satranç seti, 
6. Legion Y520 model bilgisayar, 


İ 


e 


8. Deri loafer ayakkabılar, 
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AN 


FF 27 


dosya 


9. Flo 

10. Desenli, yakalı tişört, Giovane Gentile 
11. Dockers 

12. Baba koltuğu, Hotelya 


13. Pırlantalı erkek bileziği, Lion Diamond 
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14. Akıllı defterdeki yazıyı dijital metne dönüştüren 
kalemler, Neosmart Pen 


15. Eİ aletleri seti, Panasonic 
16. Parmak arası terlik, Polaris 


17. Motorlu projeksiyon sistemi, Somfy 
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dönemin başlangıcıdır mezuniyet... 
ünlü markaların mezuniyet balolarına i 


özel tasarımlarıysa o iii anları daha da | 


NA 


özel kılacak nitelikte... 
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Özgür sokak ruhu Zeynep Tosun for 
Koton Koleksiyonu, ikinci sezonunda 
yaz döneminin öne çıkan davetleri için 
hazırlanmış tasarımlardan oluşuyor. 
Koleksiyon, 2018 İlkbahar-Yaz sezonu 
trendlerini Zeynep Tosun'un çizgisiyle 
buluşturuyor. Zeynep Tosun for Koton 
Koleksiyonu'nda maezuniyet törenleri 
hayal edilerek hazırlanmış 6 özel tasarım bulunuyor. Çiçek desenlerinin, kol 
detaylarının, dantel ve payetli kumaşların kullanıldığı tasarımların her birinde 
farklı bir detay ön plana çıkıyor. Pembe, siyah ve beyazın hakimiyet sürdüğü 
mezuniyet elbiseleri için kısa modeller 
tercih ediliyor. 


Yaz aylarının yaklaşmasıyla lise ve üniversite son 
sınıfta okuyan öğrencileri 
mezuniyet balosu heye- 


canı sardı. Yeni mezun 
olacak genç kızlar renk 
renk tuvalet ve abiye modelleri arasında kaybolurken genç erkeklerin 
bu dönemdeki en büyük 
yardımcısı ise yine AVVA 
oluyor. AVVA, 2017-2018 
Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet baloları ve törenleri- 
nin, erkek giyim sektörü 
arasında en büyük yıldızı 
olacak. 2018 ilkbahar-yaz 
erkek modasının bütün 
izlerini taşıyan klasik takım elbise modellerinin 
yanında, AVVAnın bir çeşit “alametifarikası” olan 
“casual smart” modellerin 
de, yeni mezun gençlerin 
favorisi olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 
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b 


OLEG GASSINI 


Heyecan dolu bir kariyere 
atılmadan önce son ve 

en gösterişli durak olan 
mezuniyet baloları için 
Oleg Cassini'de sezon 
trendlerine uygun 
onlarca mezuniyet 
kıyafeti yer alıyor. Oleg 
Cassini'de her vücut tipine 
uygun elbise bulmak 
mümkün; ancak bir kalıp 
var ki zamansızlık ödülü 
verilse sıradaki ilk isim 
olacak: Balık elbise. 

Tüm vücudu adeta bir 
deniz kızı gibi kavrayan 
kuvvetli gövde tasarımı, 
eteklerde kendini 
eğlenceli bir harekete 
teslim ediyor. Sezonun en 
popüler iki tonu olan toz 
pembe ve açık yeşil 
renklerinde tasarlanan 
elbiselerin etekleriyse, 
yüksek kalite tüllerle 
hareketleniyor. 
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KİP 2018 İlkbahar-Yaz 
Koleksiyonu'nda fit kesim 
smokin takım ve ceketler, 
iddialı renk seçenekleriyle davet ve mezuniyetlerde KİP erkeğinin trendy 


görünümünü ön plana çıkarıyor. Sezonun ruhuna 
uygun enerjik renklerle 
hazırlanan koleksiyonda 
pembe, buz mavisi, gri- 
mavi gibi çarpıcı renkler 
ve özel kumaş birleşimiyle ortaya çıkan tasarımlar, erkeklerin düğün, davet ya da mezuniyetlerde 
de vazgeçilmezi olacak. 


İs 
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Türkiye'de ve dünyada imza 
attığı başarılı işleriyle moda 
dünyasında adından sıklıkla 
söz ettiren Sagaza, yazı 
müjdeleyen ferah sorbe 
tadında renklerle yeni 
sezonda tasarımlarını 
birer sanat eserine 
dönüştürüyor. Sagaza 
Kreatif Direktörü 

Zelia Kaçar Süslüer, 
zıtlıkların uyumundan 
ilham aldığı, masumiyet 
ve cazibenin bir arada 
olduğu koleksiyon; 
güven simgesi pembe, 
mavi, somon pudra 
tonlarını benzersiz el 
işçiliği ve lüks detaylarla 
» harmanlıyor. Özel günlerinizi 
anlamlandıran bohem 
çizgilerin hakimiyetindeki 
Sagaza ilkbahar-yaz 2018 
koleksiyonu derin ve 

kıvrımlı detaylarıyla İspanya 

j kültüründen izler taşırken, 
İ volan trendini yumuşak 
renkler, özenli işçiliği ve dantel 
işlemeleriyle buluşturuyor. 
Fiziğine güvenen romantik 
kadınlara ışık tutan Sagaza 
tasarımları, Nişantaşı'ndaki 
showroom'unda kişiye özel 

dikim hizmetiyle rüyalarınıza 
ortak olarak zarafet ve şıklığı 

* bir arada yakalamanızı sağlıyor. 
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GIOVANE GENTİLE 
I I 


Lise ve üniversite mezuniyet 
partilerine özel, birbirinden 
şık ve tarzınızı yansıtacak damatlık & smokin modelleri ile 
Giovane Gentile, beylerin en 
mutlu gününe eşlik ediyor. Hayatlarında yepyeni bir döneme 
başlayacak olan beyler, bu özel 
geceye Giovane Gentile'nin eşsiz tasarımlarıyla hazırlanıyor. 
Kalite ve şıklığı bir arada yaşamak isteyenlerin tercihi Giovane Gentile, yaklaşan mezuniyet 
dönemiyle birlikte yepyeni bir 
hayata adım atmaya hazırlanan 
beylerin mezuniyet gecesi telaşına ortak oluyor. 


Aksesuar Seçimi 
Önemlidir! 


» 


Havaların ısınmasıyla birlikte 


davetler artıyor, mezuniyet, düğün, 
nişan gibi önemli günlerde çanta 
i ve aksesuar seçimi nasıl olmalı? 
başlamışken Ayakkabı Dünyası 


l Ürün Direktörü İlknur Sürsal, en şı 


kombinler için ipuçlarını paylaşıyor. 
“e. ? 
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zel günlerde en zor seçimlerden biri giyilen elbiseye 
uygun çanta ve ayakkabı 
bulmak. Uygun aksesuar- 
la kombinleyeceğiniz çanta ve aksesuar şık bir görünüm sağlamanız için 
en önemli yardımcınız haline geliyor. 
Ayakkabı Dünyası Ürün Direktörü İlknur Sürsal, şık bir kombin için ipuçlarını şu şekilde özetliyor: 
“Şıklık ve zarafetin tam anlamıyla yansıtabilmesi için tercih edilen giysi kadar çanta ve aksesuar da büyük önem 
taşır. İyi bir çanta seçimiyle giyim tercihinizi tamamlayabilir hatta farklı bir 
boyuta taşıyabilirsiniz. Akşam gezmeleri ve davetler için bu sezon oldukça 
trend olan çiçekli ve uçuşan elbiselerin 
yanına küçük ve abiye çantalar kadınlar için oldukça zevkli bir tercih olacaktır.” 
Koyu renkli uzun ya da kısa elbiselerle küçük açık renkli ve hatta parlak clutch'lar oldukça dikkat çekici 


bir tercih olabileceğini belirten Sürsal 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Dore, 
platin ve silver renkler de bu sezon oldukça öne çıkan renklerden. Çantanıza 
uyumlu renkte tercih edeceğiniz ayakkabılarınız ile de stilinizi tamamlayabilirsiniz. Tarzınızı biraz daha rahat hale 
getirmek ya da gece hareket özgürlügünüzü artırmak için yine benzer giysi 
seçimlerinizle yandan askılı renkli çantalar tam size göre olacaktır. Gündüz 
elbise ve iş giysilerinizle ya da sokakta 
ve alışverişte her dönemin modası sırt 
çantalarını kullanabilirsiniz.” 
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irend 


Seçerken 


Dikkat! 


Mezuniyet gecesinde göz kamaştırmak istiyor ama o kusursuz elbiseyi 


bir türlü bulamıyor musunuz? Morhipo MAG ekibi gecenin en güzel 


ızı olabilmeniz için mezuniyet elbisesi seçerken adım adım ne 
yapmanız gerektiğini paylaşıyor. 
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ezun olmaya çok az bir zaman 

kaldı! Mezuniyet gecesini 

unutulmaz kılmak için en güzel 

elbiseyi, en doğru makyajı ve en 
rahat ayakkabıları seçmek gerekiyor. 


Klasik Mi Modern Mi? 


Öncelikle nasıl görünmek istediğinize karar 
vermelisiniz. Klasik bir elbiseyle risk almadan 

geceye hazırlanmak size zaman kazandırır. Örneğin, 
küçük siyah elbiseyle birlikte fark yaratacak 
aksesuarlar kullanarak klasik ve şık bir görünüm 
yakalayabilirsiniz. Eğer trendlerin sıkı takipçisiyseniz 
o zaman biraz daha derin araştırmalar yapmanız 
gerekiyor. Renkli veya desenli elbiseler giymek 
isterseniz, ayakkabılarınızın ve aksesuarlarınızın daha 
nötr renklerde olmasına dikkat etmelisiniz. Büyük 
çiçek desenli elbiseler her zaman zarif bir görünüm 
elde etmenizi sağlar. Yazın trend renklerinden pembe, 
sarı ve turuncuyu tercih edebilirsiniz. Sezonun volanlı 
modellerine de göz atmak isteyebilirsiniz. 


| Doğru Cilt Tonu Nasıl Bulunur? 


| İ Mükemmel bir görünüm için cilt renginizle uyumlu bir elbise seçmeniz çok 
yi j önemli. Eğer çok beyaz ya da çok esmer tenliyseniz, cilt alt tonunuz da pembe 
5 İ ya da mavi olur, soğuk da diyebiliriz. Dolayısıyla keskin renkleri kullanmakta 


: özgürsünüz; lacivert, fuşya ve siyah elbiseler tam size göre. Eğer açık 
İ renkleri kullanmak istiyorsanız, pastel tonlar yerine buz mavisi gibi renkleri 
; i kullanmaya dikkat edin. Bej veya altın yerine metalik gümüş ve griyi deneyin. 
Eğer pembe-beyaz bir cildiniz varsa, yine mavi ya da pembe alt tonlara 
sahipsiniz demektir. Sarışınsanız veya açık kahverengi saçlar ve açık renk 
gözleriniz varsa; pastel ve yumuşak doğal tonlar üzerinizde harika görünür. 
Gül rengi, bebek mavisi, lila gibi renklere yönelmeye çalışın; turuncu ve 
siyah gibi renklerden uzak durun. Kızıl-kahve saçlarınız ve renkli ya da açık 
kahverengi gözleriniz varsa, cilt alt tonunuz da sıcak renklerden oluşuyordur. 
Taba, bej, turuncu, altın ve koyu kahverengi sizin için mükemmel seçimler 
olabilir. Bunun yanında lacivert gibi koyu renklerden kaçınmalısınız. 

Eğer cilt alt tonunuzu tam olarak kestiremiyorsanız, bileklerinizdeki 
damarları inceleyebilirsiniz. Eğer mavi gibi görünüyorlarsa soğuk, yeşil gibi 
görünüyorlarsa sıcak alt tonlara sahip olduğunuz anlamına gelir. 
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ücut Tipinize Göre Elbisenizi Seçin 


Bazı kesimler bazı vücut tiplerine daha uygun olsa da, her 
vücudun içinde harika görüneceği bir elbise mutlaka var. Eğer 
armut tipi vücuda sahipseniz, yani beliniz ince ve kalçanız genişse; 
ince belinizi vurgulayacak A kesim etek ya da elbiseleri tercih 
edebilirsiniz. Vücudunuz ince ve düz bir şekle sahipse, kıvrımlı bir 
görünüm oluşturmak için bel ya da göğüs hizasında kuşak ya da 
kemer kullanabileceğiniz tasarımları inceleyin. Dilerseniz V yaka 
bir elbiseyle dikkati göğüs hizasına çekebilirsiniz. 

Eğer büyük göğüslere sahipseniz ve bu nedenle belinizden 
itibaren ters üçgen şekle sahip bir vücudunuz varsa, geniş askılı 
elbiseler giyebilirsiniz. Büyük kolyelerle eğlenceli görünümler 
yaratabileceğinizi de unutmayın! Vücudunuz minyonsa, kısa 
elbiseler, dikey çizgiler ya da asimetrik kesimler ideal elbisenizin 
kilit kelimeleri! 

Kum saati şeklinde bir vücudunuz varsa şanslısınız! Kalça ve 
göğüsleriniz büyük, beliniz ince olduğunda size uymayacak kesim 
zor bulunur. Elbiseleriniz vücudunuzun alt ya da üst tarafını 

öne çıkarmadan dengeli olmalı. Vücudunuz elma şeklindeyse 
belinizi gizleyecek, bacaklarınızı ortaya çıkaracak tasarımlara şans 
verebilirsiniz. 


Uzun mu kısa mı? 


Mezuniyet kıyafetinizi hayal ettiğinizde gözünüzde canlanan 
elbise uzun mu kısa mı? Eğer boyunuz çok uzun değilse, uzun 
elbise giymek sizi daha kısa gösterebilir. Aynı şekilde eğer 

çok uzun boyluysanız, tek parça yerine iki parçalı tasarımlara 
yönelebilirsiniz. Kısa veya uzun dışında bir alternatifiniz daha 
olduğunu unutmayın! Diz hizasının altında kalan midi boy 
etekler veya elbiseler mutlaka radarınızda olmalı. Özellikle 
metalik tasarımları inceleyin. 
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Kombinler! 


arks & Spencer 
yenilikçi ve şık tatil 
koleksiyonları ile, bu 
yaz herkesi plajlarda 
mükemmel bir şıklık yaşamaya 
davet ediyor. Koleksiyon, tek parça 
ve 2 parça zengin çeşitlilikte mayo 
ve bikinilerden oluşurken, desenli 
plaj elbiseleri, pareolar, kaftanlar ve 
aksesuarlar koleksiyona eşlik ediyor. 
Yaz kıyafetlerini hiç olmadığı 
kadar şık hale getiren koleksiyon 
aynı zamanda pek çok yenilik 
içeriyor. Hızlı kuruma özelliğine 
sahip, vücuda tam oturan ve 
sıkıca saran Swimsculpt"” 
teknolojisiyle havuzda ve plajlarda 
hem konforu hem şıklığı bir 
arada sunuyor. Yaz sıcağında 
serin kalmanızı sağlayacak Cool 
Comfort” teknolojisi nemi vücuttan 
uzaklaştırıyor. 
Şık bir silüete sahip Secret 
Slimming” teknolojisi, ince 
görünüm sağlayarak ve havuz 
kenarında giyinmeyi kolaylaştırarak 
plajlarda özgüvenli bir şıklık vaat 
ediyor. 
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Pilili elbise 


E POE an 
İN yn © ei 


1. Çerçevesiz güneş gözlüğü, 


Alexandre Mcguecen 


2. Bisiklet yaka, uzun kollu bluz, 
i.h. Jeans 


3. Üst ve alt dantel iç çamaşırları, 
4. Plastik terlik, 
5. Oje, 


6. Şifon elbise, 
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Omuzları açık elbise, 
Zara 
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1. Üzeri işli sivri burunlu terlik, 
DESA 


2. Askılı mayo, 
Stradivarious 


3. Deri babetler, 
Zara 


4. Önden düğmeli kısa üst, 
Pull&Bear 


5. Top küpeler, 
Ilgara — Lidyana 


6. Önü karanfil detaylı 
sweatshirt, Gökhan Yavaş 


7. Fiyonk detaylı el çantası, 
Mof Basics 
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kombin 


Saten elbise, 
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1. Güneş gözlüğü, 
Elizabeth & James 


2. Saten üst, 
Givenchy 


3. Sweatshirt, 
House of Holland 


4. Pilili etek, 
Prada 


5. Toplu yapmak çiçekler, 
Morhipo Home 


6. Deri çanta, 
Moschino 


7. Süet sneaker'lar, 
Puma 


8. Küpeler, 
Ninpn — Beymen 
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kombin 


Uzun bluz, 
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1. Portföy çanta, 

2. Deri kalp formunda anahtarlık, 
3. Platform topuklu süet terlik, 

4. Peplum model tişört, 

5. Sneaker, 

6. Kulaklıklar, 

7. Maksi şifon elbise, 


8. Güneş gözlükleri, 
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NN 


aktüel 


memnuniyeti AB grubu tüketicilerde kilit önem taşırken, 
memnun kalabilecekleri yeni 
bir ürün için daha fazla ödeme 
yapabileceklerini belirtiyorlar. 
Araştırma sonuçlarına göre Tülertici 

25-34 yaş grubu yeni ürünleri inovasyon Öcüülü 
denemeye diğer yaş gruplarına 2018 

göre daha açık durumda. 45-55 

yaş grubundaki tüketiciler ise yeni ürünleri denemekte diğer yaş gruplarına göre daha isteksiz davranıyor. 


azanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla o belirlendiği ve Türkiye'de 3. kez 

ialanc erçekleştirilen “Yılın Seçilmiş Ürünü” (YSÜ) programı kapsamında Nielsen'in yaptığı araştırmaya 

göre, Türk tüketicilerinin yüzde 57'si 

piyasaya çıkan “yeni” ürünleri denemeyi severken, yaş grubu özelinde 25-34 

yaş grubu yeni ürünleri denemeye en 

açık yaş grubu olarak öne çıkıyor. İstan- 

© bul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Samsun, Malatya, Kayseri, Tekirdağ, Trabzon, Erzurum olmak üzere 12 ilde 4.053 

tüketiciyle yüz yüze yapılan araştırma sonuçlarına 

göre, 45-55 yaş grubundaki tüketiciler ise yeni ürünleri denemekte diğer yaş gruplarına göre daha isteksiz davranıyor. 


Fiyat Etkili Bir Unsur 


Türk tüketicileri Hangi Yenilikçi Ürünleri Seçti? 


Tüketicilerin yarısından fazlası yeni ürünleri denemeyi tercih etse de, ürünün fiyatının uygun olması, 
arkadaş ve iş çevresindeki bireylerin yönlendirmeleri, yeni ürünleri deneme isteği gibi dinamikler satın 


“Yılın Seçilmiş Ürünü” programı kapsamındaki 
Tüketici İnovasyon Ödülü 2018'de Çocuk Çikolata 


alma kararını etkiliyor. Araştırma, kadın tüketicilerin 
erkeklere kıyasla, “yeni” etiketli bir ürün satın almaya daha eğilimli olduğunu da ortaya koyuyor. Ürün 
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kategorisinde Kinder Joy, Katma Değerli Süt Ürünleri kategorisinde Pınar Protein Yoğurt & Pınar Pro- 


tein Süt, Gıda Takviyeleri kategorisinde Brodil Her- 


bal Bitkisel Ekstreler İçeren Propolisli Sıvı Takviye 


Edici Gıda, Cilt Sağlığı kategorisinde Bepanthol 
Sensiderm Kaşıntı Giderici Krem, Maden Suyu kategorisinde Saka Maden Suyu, İçecek kategorisinde 
Fiftea, İşlenmiş Tavuk Ürünleri kategorisinde Şenpiliç Annemin Köftesi, Diş Macunu kategorisinde 
Signal White Now CC, Bebek Yağı kategorisinde 
Himalaya Nourishing Baby Oil Besleyici Bebek 


Yağı, Türk tüketicileri tarafından seçilerek ödüle la- 


yık görülen ürünler oldu. 


Medya Farkındalığı Etkiliyor 


Araştırma sonuçlarına göre, Türk tüketicilerinin yüzde 
59'ü “Yılın Seçilmiş Ürünü” logosuna sahip bir ürünü 
satın alacağını belirtiyor. Araştırmada sunulan yanıtlara göre, yeni ürünler hakkında farkındalık yaratmada 
en büyük rolü medya önemli oynuyor. Medyanın ardından sosyal medya ve marka web siteleri gibi çevrimiçi kaynaklar tüketici farkındalığını etkiliyor. 


ürün satın almaya daha eğilimli 


olduğunu da ortaya koyuyor. 


m | 


nil 
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az mevsimine sayılı günler kaldı. Uzun ve güneşli 
günler, huzur dolu plajlar ve açık hava partileri için 

geri sayım başladı. Peki cildiniz yaza hazır mı? Güzelli 
markası Foreo, yaz boyu genç ve zinde görünen bir 
cilde sahip olmanız için kolaylıkla uygulayabileceğiniz 
bir rehber hazırladı. İşte cildinizin yaşlanmasını 


yavaşlatacak altı öneri! 
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guzellik 


şlanmak doğal bir süreç. 
Yaş, çevresel faktörler, stres, 
güneş ışığı, kötü alışkanlık- 
lar ve pek çok farklı etken 
cildimizin yaşlanmasına sebep oluyor. 
Yeterli miktarda cilt bakımı, sağlıklı 
beslenme ve yaşlanma karşıtı uygulamalar cildinizin yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olur. Güzellik markası 
Foreo, yaz boyu ruhunu yenilediği kadar cildini de yenilemek isteyenler için 
farklı ve basit önerilerden oluşan bir 
rehber hazırladı. İşte yaz boyu kolaylıkla uygulayabileceğiniz ve cildinizin 
yaşlanmasını yavaşlatacak altı güzellik önerisi! 


Dengeli Beslenin 


Dengeli beslenmek süslü paketlerde 
servis edilen taze meyve sularına ya 
da gurme tariflere bir servet harcamak 
anlamına gelmiyor. Meyve ve sebze 
gibi hafif gıdalarla vücudunuzun optimum faydayı sağlayabileceği besinleri 
tüketmeniz sağlıklı beslenmenin en 
önemli adımlarından biri. Unutmayın; 
cildinizin pahalı kremlerden önce dengeli beslenmeye ihtiyacı var. Güneşli 
yaz günlerinde vitamin ve mineralleri 
içeren gıdaları tüketmek hem vücudunuzun hem de cildinizin beslenmesine 


yardımcı olur. Şekerden uzak durmak 
ve güne ıspanak, maydanoz, salatalık, 
hindistancevizi, limon, maydanoz, yabanmersini ve acai gibi besinleri içeren hafif bir karışımla başlamak cildinizin parlamasını sağlar. Akşam üstleri 
ise antioksidanlar ve antienflamatuar 
faydalarla dolu, buzlu bir yeşil çay ile 
hem metabolizmanızı hem de cildinizi 
rahatlatabilirsiniz. 


Düzenli Uyuyun 

Düzenli uyku vücudunuzu olduğu kadar cildinizi de dinlendirir ve onarır. 
Uykusuzluk cildi yorar, dolayısıyla 
yaşlanma etkilerini hızlandırır. Günde sekiz saat uyku hem zihninizi hem 
bedeninizi dinlendirmek için idealdir. 
Uyumadan önce cildinizi rahatlatmak 
uykudan maksimum verimi almanıza 
yardımcı olur. Uyku öncesi cildinize 
masaj yaparak hem ölü derileri temizleyebilir hem de cildinizi uykuya hazırlayabilirsiniz. 


Her Gün Egzersiz 
apın 

Düzenli egzersiz yapmak, olimpiyatlara hazırlanmak anlamına gelmiyor. 

Koşmak, yürümek, yüzmek veya bisiklete binmek gibi basit egzersizlerle de 


Söz konusu cilt temizliği olduğunda en 


önemli aşamalardan biri cildi kurutmadan 

kir ve yağdan arındırmak. FOREO LUNA 
2, lekelerin görünümünü en aza indirecek 
şekilde tasarlanmış T-Sonic fırçasıyla hem 


makyaj kalıntılarını temizliyor, hem de 
kir ve yağı gidermeye yardımcı oluyor. 
LUNA 2'nin düşük frekanslı titreşimler 

sunan yaşlanma karşıtı modu ise ince 


çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü 
azaltıyor ve cilde daha sıkı bir görünüm 
kazandırabiliyor. 
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ter yoluyla toksinlerinizden kurtulup 
zinde kalabilirsiniz. Kalp atışı ve kan 
dolaşımınızın düzenli olması aynı zamanda cildinizin sıkı, genç ve sağlıklı 
görünmesini sağlar. Ayrıca bu gibi egzersizler metabolizmanızı hızlandırarak hem fit kalmanıza yardımcı olur 
hem de uyku kalitenizi artırır. 


Cildinizi Nemlendirin 
Sıcak yaz günlerinde uygulamanız 
gereken en önemli adımlardan biri 
de cildinizi nemlendirmek. Cildinizi 
kremler ve cilt bakım ürünleri ile nemlendirmek kadar, yeterli su tüketimi 
de genç ve sağlıklı bir cildin anahtarı. 
Düzenli nemlendirilen bir cilt kırışık- 
lar karşısında daha dayanıklı olur. Gün 
boyu düzenli su tüketimi ile cildinizin 
kurumasını önleyerek, dinç durmasına 
yardımcı olabilirisiniz. Günde 7-8 bardak su ve doğal bitkisel çayları tüketmeyi ihmal etmeyin. 


Bol Bol Gülün 


Son olarak ruh halinizin cildinizi de 
etkilediğini unutmayın. En güzel göründüğünüz anlar kendinizi en mutlu 
hissettiğiniz anlardır. Yaşlanma karşıtı 
adımların en başarılı olanı olarak son 
önerimiz bol kahkaha olabilir! 
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Bodrum — Nikki Beach 


Girişimci Jack Penrod tarafından “hayatı kutlama” mottosuyla yaratılan 
Nikki Beach konsepti, eğlenceyi yüksek enerji felsefesiyle üst düzey standartlarda, lüksle sunuyor. Miami'den 
Saint Tropeze, Dubai'den Koh 
Samui'ye dünyanın dört bir yanındaki 
Nikki Beachler stil ve kaliteli eğlence 
arayanların ilk destinasyonu oluyor. 
Nikki Beach, dünya çapında en önemli ağırlama ve eğlence konsepti olarak bilinen, geniş ve konforlu güneş 
yatakları, detaylarda farklılaşan servisi, eşsiz tatlardan oluşan menüsü, 
lüks partileri ile Bodrum'daki misafirlerini şımartmaya devam ediyor. 
Ege'nin turkuaz sularında, Bodrum 
Yarımadası'nın güneyinde Torba bölgesi sahilinde yer alan Nikki Beach 
Bodrum'un denize sıfır konumu, tekne sahipleri için tasarlanmış özel iskeleleri, mavinin tüm tonlarını görebileceğiniz tertemiz deniziyle kendinizi 
cennette hissedebilirsiniz. 
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İtalya Turu — Fest Travel 


Fest Travel, kuzeyinden güneyine her bölgesinde farklı bir güzellik gizli İtalya gezilerine devam ediyor. 

Antik kentleri, Trulli evleri ve İtalyan 
Rivierası'nın renkli kasabaları ile Güney 
İtalya; zengin tarım bölgesi Toskana'nın 
eşsiz manzaraları eşliğinde dünyanın en 
ünlü tenoru Bocelli'yi doğduğu kasaba 
Lajatico'da, yılda bir kez verdiği konserde 
izleme fırsatı; Verdi'nin operalarıyla süslü 
Verona ve Floransa; Eski Yunan, Roma, 
Bizans, Mağrip, Katalan kültürleri ve efsaneleriyle Akdeniz'in en gizemli adası 
Sicilya... 

Fest Travel'ın İtalya turlarını daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için http://www. 
festtravel.com/italya-gezileri (o adresine 
bakabilirsiniz. 
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Alaçatı — Sultan Kona 


Alaçatı'nın nefes kesen doğasıyla bütünleşen Alaçatı 
Sultan Konak, misafirlerine özel bir deneyim yaşatıyor. 
Konforunuz için gerekli tüm ihtiyaçlarınızın yanı sıra 
Sultan'ı tanımlayan doğallık, estetik, huzur ve konfor 
sunuyor. Alaçatı denildiğinde ilk akla gelen otellerden 
biri olan ve rüya gibi bir kuruluş hikâyesi olan Alaçatı 
Sultan Konak, hem güler yüzlü işletmeci Sema Güredin 
Şentay ile hem de ilçenin topraklarında yetişen gurme 


Çeşme — Fiy Inn Beach 


Türkiye'nin ilk “beach club”ı, dünden bugüne Çeşme'de her sezonun favorisi, unutulmaz partilerin adresi, berrak deniziyle 
tatilcilerin göz bebeği Fiy — Inn Beach, 
benzersiz yenilikleri ve sürprizleriyle 2018 
yazını karşılıyor. Cessna 152li meşhur Big 
Bar, bu sene adına yaraşır şekilde daha da 
büyüyor! Ayrıcalıklı ve konforlu yemeklere ev sahipliği yapan Big Bar, gündüzden 
geceye uzanan partileriyle de ses getiriyor. 
Berraklığı ve ışıltısıyla tatilcilerin vazgeçilmezi Fly — Inn Beach denizinde ise özel 
olarak tasarlanan ve yaz keyfini maksimuma çıkaran, denizin tam ortasında içkilerinizi yudumlayacağınız konsept “Sea 
Bar”lar kendini gösteriyor. 
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lezzetler ile sizleri ağırlamak için bekliyor. 

Konak, misafirlerine Safir, Akik, Lal, Kehribar, Yeşim, Yakut, Ametist gibi her biri birbirinden iyi gelen taşların 
ruhundan ilham alınarak tasarlanmış 10 oda sunuyor. 
Sultan Konak, 15 metrekarelik Ekonomik ve Standart 
odası, 20 metrekarelik Deluxe odaları, 15 metrekarelik 
Bahçe odası ve 20 metrekarelik Superior Deluxe ve Junior süit odaları ile üst düzey konfor sunuyor. 
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Yaz Mevsiminde 
Görülmeye 


Değer Ç Şehir 


Yaz mevsimi kapıdayken, kimi biraz dinlenmek için, kimiyse biraz eğlenmek 
için tatil programlarını yapmaya başladı bile. Bazısı ne yapmak istediğine 
önceden karar vermiş olsa da, bazısı tüm planlamalarını henüz yapmadı. Biz 
de henüz ne yapacağı hakkında fikri olmayan veya gezi programlarına başka 
alternatifler de dahil etmek için görecek yer arayanlar için küçük bir araştırma 
yaptık. İşte sizler için t 


atil programına eklenebilecek 5 şehir... 
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elki de Yunan Adaları arasında en meşhuru 

olan Mikonos, ülkenin de en turistik noktalarından bir tanesi. 

Mikonos, mavi denizi, yel değirmenleri, mimarisi, muazzam gün batımları izleme şansına ve hareketli 
bir gece hayatına sahip. 

En hareketli noktalardan biri olan Mikonos'ta yalnızca 
gece hayatı değil, gündüzleri plajlar oldukça hareketli 
oluyor. Adanın boyutu üzerindeki her noktaya ulaşımı 
oldukça kolay kılıyor. 

Ayrıca şehir tarihi dokusu ile de oldukça dikkat çekici. 
Mimari olarak göz dolduran Mikonos, dar sokakları, 
ufak kiliseleri, restoranları ile gezmesi oldukça keyifli 
noktalardan. Arkeoloji Müzesi ise oradayken görülmesi 
gereken yerlerden. 

Rarity Galerisi ve Tourliani Manastırı da oldukça güzel 
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Mikonos, Yunanistan 
e 2 ; e 


olmakla birlikte, Mikonos'un simgesi haline gelmiş olan 
yel değirmenleri de görülmesi gereken yerlerden. 
Mikonos'tan bahsedip plajları ve denizini unutmamak 
lazım. 

Plaj partileri, berrak denizi ile keyifli bir ortam sunan 
Mikonos, su sporları açısından da oldukça uygun. Ayrıca 
gün batımı manzaralarını izleme şansını da unutmamak 
gerekiyor. Little Venice, Kato Milli'de veya Agios Ioannis 
plajından gün batımı izlemek mümkün. 

Ağırlıklı olarak deniz ürünlerinden oluşan mutfak bulunuyor (ki bu kimseyi şaşırtmamıştır sanıyorum). Ama 
daha geleneksel tatlar almak için ufak tavernalar, restoranlar tercih edilmeli. Ayrıca zeytin yağlı yemekleri ve 
direkt olarak zeytini de unutmamak lazım. Ayrıca yunanlara özgü fast-food olan Gyros da oldukça hoş bir 
deneyim sunabiliyor. 


Atina, 


nanistan'ın başkenti Atina, geçmişin ve geleceğin bir araya geldiği bir nokta gibi. Modern 
yaşam, antik kalıntıların ve koca bir tarihin 
arasında yer alıyor. Meşhur Acropolis neredeyse şehrin her bir noktasından görülebiliyor. Antik kalıntıların ve harabelerin en çok bulunduğu şehirlerden bir 
tanesi de olan Atina, belki de gezilerek en çok zaman 
geçirilmesi gereken şehirlerden bir tanesi. 
Belki de görülmesi gereken yerler arasında başta Acropolis geliyor. Athena'nın tapınağı Parthenon burada bulunuyor. Tapınağın içerisinde de Athena'nın fildişi ve altın 
kullanılarak yapılmış heykeli bulunuyor. Parthenon'un 
etrafında başka tapınaklar, tiyatrolar ve birçok başka antik kalıntılar da bulunuyor. 
Şehrin manzarasını görmek isteyenler içinse, Lycabettus Dağı'na yapılacak bir yürüyüş, akşam güneşin batışma doğru oldukça iyi bir seçenek. Belki biraz fazla 
yürünmesi gerekse de, sonucuna değecek bir deneyim 
sunuyor. Veya Ulusal Arkeoloji Müze'sine giderek, antik 


Yunanistan 


dönemden kalma mücevherler, heykeller, büstler ve o 
zamanlardan kalma birçok eser görme imkanı da mevcut. Kaçırılmaması gereken başka bir yapı ise Olimpian 
Zeus Tapınağı. Yunanistan'daki en büyük tapınak olan 
Zeus Tapınağı, yapımının üzerinden geçen onca seneye 
rağmen hala oldukça ihtişamlı duruyor. 

Tabi Atina yalnızca gündüz yapılan gezilerden ibaret degil. Şehri ayrıca renkli bir gece hayatına da sahip. Şehrin içerisinde oldukça keyifli zaman geçirme şansı sunan 
tavernalar ve restoranlar şehrin içerisine yayılmış vaziyette. Lezzetli yemekleri, içecekleri ile ülkenin başka bir 
deneyim imkanını ziyaretçilerine sunuyor. 

Akşama böyle keyifli bir başlangıç yaptıktan sonra tabi 
her şey bununla sınırlı kalmıyor. Aynı şekilde şehrin içerisine dağılmış olan barlarda, gece kulüplerinde keyifli 
zaman geçirme imkanı bulunuyor. 

Atina, tarihi, insanı, gece hayatı ile gideni kendine hayran bırakan şehirlerden bir tanesi. Belki de bu Haziran 
ayında bir şans vermeye değecek bir tatil noktası olabilir. 
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Adaları 
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enerife, Kanarya Adaları arasındaki en büyük 
ada olma özelliğine sahip. Zaten adalar topluluğunun büyük çoğunluğu da burada yaşamakta. Ayrıca Otonom bölgenin başkenti olan 
Santa Cruz de Tenerife'de burada yer alıyor. 
Ada, en iyi Santa Cruz de Tenerife Karnavalı ile tanınıyor. 
Ayrıca Kanarya Adaları'nda bulunan en eski üniversite- 
de burada bulunuyor. Yine Ada üzerinde bulunan La Laguna şehri, Macizo de Anaga dağ kitlesi ve Teide Ulusal 
Parkı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. 
Tenerife yapılabilecek çok fazla seçeneğe sahip. 
Kanarya Adaları'nı oluşturan 7 ada da birbirinden oldukça farklı olsa da Tenerife hepsinden bir şeyler taşıyor. 
Adada birçok yaza uygun spor ve su sporu yapma şansı 
bulunmasının yanında, parklarında, sahil şeridinde ve 
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dağlık alanlarında yürüyüş yapma şansı da bulunuyor. 
Tabi bolca bulunan plajlar, doğal manzaralar insanı kendine hayran bırakıyor. 

Daha hareketli sporlar ile ilgilenenler için, rappel (halat 
yardımı ile kayarak dağdan aşağıya inmek), rafting ve 
hiking gibi alternatifler bulunuyor. 

Hiking yapılabilen alanlardan birisi de Teide Volkanı. 
Bunlar haricinde tüplü dalış, birçok su sporu, yelken, 
yamaç paraşütü gibi seçenekler de bulunuyor. 

Ve daha farklı bir deneyim arayanlar için ise denizaltı ile 
gerçekleştirilen safari, oldukça ilgi çekici olacaktır. 

Gece hayatı da oldukça renkli olan ada, barları, kabare barları, karaoke barları ve hemen her gece açık olan 
gece kulüpleri ile oldukça cazip bir yer. 

Her yaştan insan için oldukça keyifli bir ada olan Tenerife, özellikle gençler için biçilmiş kaftan. 


Split, 


plit, ODalmaçya Bölgesi'ndeki en büyük, 
Huvatistan'ın ise Zagreb'den sonraki ikinci en 
büyük şehri olma özelliğine sahip. Hareketli şehir Split, gelenek ve modern zaman arasında güzel bir denge yakalamış. 
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diocletian'nın 
Sarayı burada yer almakta. Roma döneminden kalma 
göz alıcı eserlerden bir tanesi olan bu saray gerçekten 
görülmeye değer. Ayrıca şehrin her bir yanına dağılmış 
olan barlar, restoranlar, dükkanlar ile tarih ve modernite 
arasındaki dengeyi oldukça güzel bir şekilde yansıtıyor. 
Adriyatik'te bulunan en hareketli liman şehri. Deniz ve 
dağlar arasında yer alan şehir manzara açısından kimseyi hayal kırıklığına uğratmıyor. Split'e gidilmesi halinde 
Eski Şehir ve Dicoletian'ın Sarayı gezilmeli. 
Marjan Tepesi'ne çıkılarak, şehri yüksekten izlemek de 
mümkün. Veya şehrin kıyı kısmı olan Riva'da keyifli bir 


Hırvatistan 


gezinti yapmak da mümkün. 

Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi, 2015 yılında kurulan Split Canlı Müzesi'ni keşfe çıkmak veya sanat galerilerini de görmek yapılabilecekler arasında yer alıyor. 
Deniz kıyısından yer alan şehirde sıcak yaz günlerini serin sularda geçirmek isteyenler de aradıklarını bu şehirde bulabiliyor. 

Plajlarda güneşlenmek, serin suyun tadını çıkartmak, su 
sporları yapmak veya bir şeyler içmek de oldukça keyifli seçenekler olarak bulunuyor. Daha adrenalin yüklü 
zaman geçirmek isteyenler için kaya tırmanışı, kayak, 
paraşütle atlama gibi seçenekler de mevcut. 

Split yapılabilecek o kadar fazla şeye sahip ki, tamamını anlatmak belki de mümkün değil. Görülecek yerler, 
sporlar, mimari şehirde tükenmiyor. Belki de bu şehri bu 
yaz ayında yaşayarak deneyimlemek gerçekten keyifli 
bir tatil geçirmek adına oldukça mantıklı bir seçenektir. 
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vusturya'da bulunan Tirol eyaletinin başkenti 
olan Innsbruck, ülkenin en büyük beşinci şehri 
olmak özelliğini taşımaktadır. Aslen kış mevsiinde daha çok ziyaretçi çeken şehir, yaz aylarında da oldukça keyifli. 
Etrafı Alp Dağları ile çevrelenmiş olan şehrin, Eski Şehir 
(Old Town) tarafında bulunan orta çağdan kalan yapıları dikkat çekiyor. Ayrıca Wiltener Bazilikası, Triumphpforte Kemeri, Hofburg Sarayı gibi birçok tarihi yapı 
da bu şehirde görülmesi gerekenler arasında yer alıyor. 
Bunların yanında Innsbruck Şehir Arşivleri, Şehrin belediyesinin Tirol tarzı sanatı sergilediği müze, Ferdinandeum Tyrolean Devlet Müzesi, Golden Roof (Altın Çatı) 
Müzesi gibi noktalar da şehre gelinmesi halinde görzülebilecek noktalardan. 

1964 ve 1976 yıllarında olimpik oyunlarda kullanılmış 
olan Bergisel Kayakla Atlama Rampası'nın tepesinden 
şehrin ve Alplerin muazzam manzarasını seyretmek 
mümkün. 

Bungee jumping, yamaç paraşütü, rafting, canyoning 
(kanyon sporu) gibi daha heyecanlı sporları da yaz aylarında yapmak mümkün. 
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